Opening van het festival Dag Buiten de Tijd in Utrecht, met het aansteken van het vuur en het openen van de heilige ruimte. FOTO BRAM PETRAEUS

Feest op een dag die er

eigenlijk niet by hoort

REPORTAGE Festival viert de dag tussen het oude en het nieuwe jaar in de Maya-kalender

Maaike van Houten

Bijna zijn hele leven vond Tjitse
Boersma het maar onhandig dat hij
op 25 juli jarig is. Middenin de va-
kantie, een feestje hoefde hij niet
te organiseren.

Maar gisteren stond de gemeente-
ambtenaar uit Den Haag tevreden
en blij 55 te worden voor zijn
kraampje op het Dag Buiten de Tijd
festival in Utrecht. Twee jaar gele-
den ontdekte Boersma dat deze
25ste juli juist een feestdag is in de
Maya-kalender. Op de 24ste juli
loopt het oude jaar af, het nieuwe
begint de 26ste. Die ene dag is als
het ware over, het is een tussendag,
die staat buiten de tijd, zoals dar
hier op het festivalterrein bij Fort
Blauwkapel heet.

Honderden mensen zijn erop afge-

komen. Zo heeft Boersma op deze
dag, die voor de achtste keer in Ne-
derland wordt gevierd, altijd een
eroots verjaardagsfeest. En veel
belangstelling voor zijn computer-
programma met mayawijsheden.
Onder de gasten, dit jaar op ver-

zoek in het blauw, zijn weinig hor-
logedragers. Op mobieltjes wordt
maar sporadisch gekeken. Dit moet
een dag zijn waarop de spiritueel
ingestelde mens kan ontsnappen

aan het gevoel tijd tekort te komen,

altijd maar te haasten, geleefd te
worden door de klok.
De eerste festivals hadden geen

het festival geen
vaste tijden, maar
dat werd toch iets
te chaotisch

vaste tijden voor de openingscere-
monie waarin de kracht van de na-

tuurelementen wordl aangeroepen.

Ook de lachmeditatie, de bomen-
wandeling, de verhalenverteller en
de healings begonnen pas als de
coaches en de deelnemers er de
juiste energie voor hadden. Maar

dat werd toch iets te chaotisch, zegt
organisatrice Nicole Zonderhuis. Nu
is het feest van uur tot uur ingevuld
met festiviteiten. -

Maar de organisatie is flexibel.

De beginviering begint een uur
later, om half elf komt iedereen
nog binnenlopen en is het moment
gewoon nog niet daar. “Het lijstje
met tijden is er, maar het is een
Buiten de Tijd-dag, dus het loopt al-
tijd een beetje anders”, zegt Zon-
derhuis.

Jacqueline Stallman uit Haarlem
vindt het allemaal prima. De 50a-
rige thetapeute zou op geen enkele
dag van het jaar weten wat ze met
een horloge moet. “Ik kijk wel op
mijn telefoontje als het echt nodig
is, en verder leef ik op gevoel”,
zegt 2e aan een picknicktafel in
de schaduw.

MNatuurlijk is het in haar praktijk
wel handig als ze afspraken maakt
met cliénten, en dat zij zich ook
een beetje aan de tijd houden. Maar
deze week kwamen er toevallig
twee tegelijk. Een van de twee zei
een andere keer wel terug te ko-

men. *En zo lossen dingen zich
vaak heel mooi op”, zegt Stall-
mann.

Haar even oude vriendin Nicole
van Olderen, masseur ¢n eigenaar
van een spiritueel centrum in Haar-
lem., zit heel anders in elkaar. "Ik
hou van lijstjes, regelmaat en struc-
tuur”, meldt ze. Zij is het ook die
ervoor zorgde dat ze samen in de
trein zaten - haar vriendin had zich
verslapen. En zij heeft het program-
ma vooraf bestudeerd. Maar ook
Van Olderen probeert buiten de tijd
te leven, ook op dagen dat het geen
feestdag is. "1k ben al flexibeler ge-
worden. Vroeger werd ik echt boos
als het niet ging zoals ik had ge-
dacht, als de auto het niet deed of
als ik in de file stond, Nu omarm ik
zulke momenten. Tijd voor mezelf,
even mediteren. Plannen en struc-
tuur hoort bij mij. Ik wil er niet
vanaf, en ik moet dat ook niet van
mezelf. Maar het kan wel ietsje
minder.”

Een half uur later zitten ze nog
onder de parasol. Ze hebben, zeg-
gen ze, de tijd even losgelaten.




